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Liefste liefste liefsteee Givers 
Welkom in het 1ste Lutje (OH MIJN GOD HOE LEUUUK!!!!). ik denk 
dat we eerst eens een voorstelrondje moeten doen, dus letsgooooo:  
 

Lore Geirnaert AKA 
Onverschrokken Ara 
 
Halloo, ik ben lore en ik ben 19 jaar. Ik 
studeer pedagogische wetenschappen. Ik eet 
mega graag frietjes (moest het kunnen zou 
ik met een friet willen trouwen). Mijn 
favoriete seizoen is zomer, want dan is het 
scoutskamp duuuuh!! Een aperitief sla ik 
nooit af. Ik heb ongelofelijk veel dieren, 
waaronder varkens (dus ik zal wel goed met 
jullie kunnen omgaan;) ). Ik ga wel eerlijk 
zijn, dit is de eerste keer dat ik een oudere tak 
geef, dus heb wel wat stress, maaaaar ik denk 
dat we zeker goed overeen zullen komen. 
 

Louise Decrem 
AKA Geestdriftige Toekan 
 
Bonjour bonjour, heb ik eigenlijk nog een 
voorstelling nodig? Ik hoop van niet namelijk, 
maaar oke. Ik ben dus Louise (hopelijk wisten 
jullie mijn naam nog….) en ik ben 20 jaar in 
wording (11 oktober: allemaal onthouden aub). 
euhm wat is er interessant aan mij? Ik vind 
groen een leuk kleur, ik houuuu van honden 
en ik ben ook wel graag bij jullie! In mijn vrije 
tijd spendeer ik graag tijd met men vrienden 
en ga ik gaan sporten. Voor nog meer leuke 
fun facts zal je elke zondag maar moeten 
komen ;)) 

Nu kennen jullie ons, wij kunnen nie wachten om jullie beter te 
komen: duuus laten we eens kijken naar de vergaderingen op de 
planning.  



 

 

17 september: OVERGANG 
Vandaag gaan we op onze jaarlijkse overgang naar de BLAARMEERSEN!!! 
(WOEHOEEEEW) gelukkig voor jullie moeten jullie niet allemaal overgang (helaas 
voor de nieuwkomers, het spijt ons).De meeste kunnen gewoon genieten van de andere 
vuil te maken;). Hopelijk nemen jullie het zonnetje mee!!! 

 
24 september: EXPEDITIE-ROBINSON-
VERGADERING  
Overleven op een onbewoond eiland, vuur maken 
(jullie waren daar toch zo pro in!!), opzoek gaan 
naar eten, en zoooooveel meer! maar wie van jullie 
zou het langste volhouden? Wij zijn alvast super 
benieuwd naar jullie zotte talenten! haal jullie 
beste survivalskills maar naar boven (je zal ze 
nodig hebben) 
 

 
1 oktober: GEEN VERGADERING  
De leiding gaat dit weekend op leidingsweekend om de rest van 
het jaar te kunnen plannen (en om wat rust voor zichzelf te 
nemen). Daarom is het deze week jammer genoeg geen 
vergadering :(((, 1 minuut stilte voor jullie verdriet. Gelukkig 
zien we jullie volgende week terug (woooohoooow)  

 
8 oktober: IK-HEB-KEI-COOLE-VRIENDEN-
VERGADERING 
Wie oh wie heeft van jullie de leukste vrienden? Bewijs het maar, want 
deze vergadering mag iedereen zijn leukste vriend of vriendin 
meenemen. Ze worden voor 1 keer omgedompeld worden in de wereld van 
de scouts en zien waar jullie jullie elke zondag mee bezighouden. 
Misschien vinden ze het zelfs zooo leuk dat ze willen blijven. 

 
 
15 oktober: BOSSPEL-VERGADERING  
Aaah zalig, altijd wijs om op een zondag morgen de 
benewagen te nemen en een leuke wandeling te maken door 
het bos. Gelukkig gaan wij niet wandelen, maar gaan we een 
mega super cool leuk spel spelen. Dus be prepared, haal je 
botten en regenjas maar boven, want de givers gaan naar het 
bos!! (verdere info volgt nog).  
 
 
 
 



 

 

 
22 oktober: MERELBEKE-CITY-
VERGADERING  
Kennen jullie alle hoekjes en kantjes van het prachtige 
Merelbeke?welke frituur heeft de lekkerste frietjes, in 
welke winkel moet je geweest zijn en welke plekjes zijn 
het leukste? Tijdens onze Merelbeke-city-vergadering 
ontdek je het allemaal! 

 
 
27 oktober: HALLOWEEN-
VERGADERING  
BOEEEEE!!! Trick or treat!! Doe maar jullie engste 
kostuum aan (verplicht groetjes), want die snoepjes 
krijg je natuurlijk niet van zelf! let op deze 
vergadering is op een VRIJDAGAVOND!! (18u30-
20u30) 

 

5 november – 8 
november: MIDWEEEEEK  
Ook dit jaar hebben de Givers een midweek, sounds like fun 
to me!!  
Alle praktische info komt omtrent de midweek komt 
allemaal later. Maar bereidt jullie maar al voor want het zal 
GI GAN TISCH LEUK worden! 
 
 

12 november: JOEPIE-VERGADERING 
S*ks, mind en body: het weekelijkse hoogtepunt van 
onze generatie. Hoog tijd om deze onvergetelijke tijd 
terug te brengen. Maar daar voor hebben we wel eerst de 
sappigste roddels nodig, ma komt goed die krijgen we 
wel!!  

 

19 november: IK-BEN-CHEF-KOK-
VERGADERING  
Ik denk da iedereen al heeft gedroomd over het hebben van 
je eigen privé chef, want ja het eten van onze ouders is nu 
ook niet altijd op en top… (laat dit hun niet lezen 
aub!!!!). Daarom is het dus de bedoeling dat we vandaag 
de touwtjes in eigen handen nemen en ons zelf een 
heeeerlijke maaltijd maken, jummieeee!!! 
 



 

 

26 november: ZWEEDSE-BALLETJES-VERGADERING  
Allas favoritmat (hoppas jag i alla fall): SVENSKA 
BOLLAR. Och var inte rädda, vi kommer inte att äta ett 
helt möte med svenska bollar, men vad vi kommer att göra 
kommer vi inte att berätta för er än!!! (Gissa gärna!)  
För att hålla saker och ting spännande skulle vi vilja 
säga: det är definitivt värt att komma ;) 
(TIP: GA NAAR DEEPLE EN DOE COPY PASTE)  

 
 

3 december: REIS-ROND-DE-WERELD-
VERGADERING  
Van Afrikaaa tot in Amerikaaaaa, enzovoort. Hoe cool zou het zijn, 
moesten we met heel de scouts (mss niet met kapoenen, want ja geen 
uitleg nodig denkik). Maar naar waar zouden jullie willen gaan?  
 
 

 
 
 
 

Jammergenoeg is dit het voor ons eerste Lutje!! Maar niet getreurd het volgende is er 
even snel bij!!! Hopelijk zien we jullie elke zondag vergadering. 

Kusje knuffel 
Lore en Louise 


